
 
 
 
Het is bijna donker in het bos, 
maar Muis ruikt de bessenstruik 
als geen ander. 
Nou ja, Borre ruikt hem ook. 
 
‘Zeg heb jij de maan gezien,’ vraagt Borre aan Muis. 
Muis houdt erg van de maan. 
Muis houdt niet zo van Borre. 
 
Borre is een vos. 
Vossen eten muizen. 
Muis rent naar de rand van het bos. 
Hij kijkt naar de maan. 
 
Borre gaat bij Muis zitten. 
Zijn snuit is rood van het bessensap. 
Samen kijken ze naar de maan. 
 
‘Daar is ze,’ zegt Muis. 
Borre knikt. 
 
 



‘Waren de bessen lekker?’  
Borre knikt opnieuw. 
Eet jij veel bessen? 
Borre aarzelt even… ‘En noten 
en zaden en sprinkhanen en krekels.’ 
 
‘Nou ja, en muizen toch?’ vraagt Muis. 
‘Alleen in de herfst of in de winter,’ mompelt Borre. 
Het is nog geen herfst en ook geen winter,’ zucht Muis 
‘Zullen we morgen weer kijken?’ 
 


