
HET BEGON MET NEE!

‘Mama, kijk!’
Bonne zwaait zijn tekening heen en weer.
‘Even niet jongen,’ mompelt mama.
‘Even maar,’ smeekt Bonne.
‘Nu niet,’ bromt mama.

Mam vouwt overhemden en broeken.
‘Mama, kijk nu!’ dreint Bonne.
Hij heeft papa getekend en mama.
En mama’s dikke buik.
En zelfs een zon!

‘Nee Bonne, ik ben bezig!’ 
Mama staat moeizaam op.
Ze steunt met haar poten op tafel.
Haar buik duwt tegen de tafelrand.
Zo’n nieuw kind neemt veel ruimte in.
Zelfs als het er nog niet is.

Bonne springt op en neer voor mama’s neus. 
De tekening wappert door de lucht.
‘Nee, Bonne!’
‘Toe nou!’
Mama draait zich om.
’Ik zie je niet meer!”

Bonne duwt de deur zachtjes open.
Hij kijkt recht in de zon.
Hij kan even niets zien.
Bonne roept: ‘ik zie je niet!’
Hij knijpt zijn ogen stevig dicht.


