
"Onkruiden zijn ook bloemen als je ze eenmaal kent. 
 

 
Emma houdt van wandelen. 
Soms gaat Pop mee, 
net als oma en Hond . 
Ze wandelen langs de huizen, 
door het park en in het bos. 
 
Emma kijkt naar de mieren 
en zoekt steentjes tussen de tegels. 
Oma kijkt naar de bloemen 
en Hond snuffelt in het gras. 
 
Oma steekt haar vinger op. 
‘Hoor je ze?’ vraagt ze. 
‘Emma schudt haar hoofd. 
‘Luister, de paardenbloemen hinniken!’ 
 ‘Hiiiaaa…’  briest Emma, 
Ze galoppeert weg. 
 
Maar dan staat ze stil. 
‘Een paardenbloem,’ wijst ze. 
Oma schudt haar hoofd. 
‘Deze bloem is ook geel, maar anders,’ zegt ze. 
‘Kijk maar.’ 
 
Oma en Emma kijken, ze kijken heel goed 
naar de blaadjes in de berm die de vorm  
van een hartje hebben en de kleur van het voorjaarslicht. 
‘Het zijn zonnetjes in het gras en ze heten speenkruid,’ 
zegt oma. 
‘Pop heeft ook een speen!’ zegt Emma. 


